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Meditatie – Prof. dr. M.J. Kater 
 
Laat mij in de morgen Uw goederƟerenheid horen, want ik vertrouw op U.  (Psalm 143:8) 
Tijdens je vakanƟe ’s morgens bij het aanbreken van de dag wakker worden met zonlicht in de kamer. 
Daar hoop je op aan het Lago Maggiore. Zeker na een onrusƟge nacht waarin er van alles door je 
hoofd spookt. En in die zonnestralen iets ontwaren van Gods vriendelijk aangezicht, is dat wat Psalm 
143 ons hier voorzingt? 
Zeker, we horen iemand die verlangt naar een goed woord, verlegen is om iets te zien van …? De 
goederƟerenheid van de HEERE. Waarom? De belangrijkste reden is dat de zanger weet dat hij geen 
been heeŌ om op te staan voor God. Eigenlijk hebben zijn vijanden die hem het leven zuur maken 
gelijk. Immers, wat heb je als zondaar te klagen als je weet dat je geen rechten meer hebt die voor 
Gods aangezicht een pleitgrond kunnen vormen? Maar, wacht even. Wie van ons vlucht met zijn 
schuldig bestaan, met zijn aangevochten bestaan, bij God weg?! Die volgt de logica van het ongeloof: 
zonden zijn een belemmering voor Gods genade. Die akelige logica zegt dat je met je wonden niet bij 
Hem aan moet komen als er nog zoveel is wat je aanklaagt.  
Geloven is echter voortdurend vluchten naar de HEERE met je hele bestaan. Met je lege handen, met 
je vuile handen. De zanger kan niet verder leven zonder een goed woord uit Gods mond. Daarom is 
hij verlegen om een ‘zonnestraal’ van Gods genade. Hij hoopt op een ‘knipoog’ van Gods 
goederƟerenheid.  
Wat is ‘goederƟerenheid’ dan? Het is veel meer dan in een paar regels woorden kan krijgen. Drie 
zinnen om over te mediteren: 

Het is Gods liefde die vasthoudt als ik het er helemaal bij heb laten ziƩen.  
Het is ‘liefdevolle vriendelijkheid’ (lovingkindness) voor allen die Hem vrezen.  
Het is de verbondstrouw van  de ‘Ik zal er bij zijn’ (HEERE). 

De morgen van Gods goederƟerenheid is aangebroken in de opstanding van de Heere Jezus Christus 
uit de doden. In het graf bleef alles achter wat aanklaagt. Het nieuwe leven komt aan het licht, leven 
onder de Zon ‘als had ik nooit één zonde gekend of gedaan’. Mijn verleden kwijt(gescholden) en een 
toekomst geopend.  
Wie wil zich koesteren in dit Zonlicht aan het Lago Maggiore? Het welkom klinkt uit Zijn mond. Zelfs 
in een zonnestraal hóór je Gods goederƟerenheid.  
‘Waar ben je dit jaar op vakanƟe geweest?’ Heerlijk als je kunt zeggen: ‘Ik ben (weer) naar de Zon 
geweest!’.  
 
 
Namens het bestuur  

Ook in 2025 mogen we weer Nederlandstalige kerkdiensten houden. Wij -de Stichting Erediensten 
Luino en Omgeving- (SELO) heten u van harte welkom in het Teatro Sociale van Luino . Met elkaar 
hebben we de planning weer rond kunnen krijgen. Voor 7 vakantiezondagen hebben we diensten 
met diverse voorgangers georganiseerd. Er zijn iedere keer bestuursleden van SELO of broeders die 
namens hen de afkondigingen doen en voor u als aanspreekpunt in deze dienst functioneren. 
Tenslotte hebben we bijna voldoende organisten op het juiste moment achter het klavier. Als u kunt 
orgelspelen, wilt u dit dan melden aan info@luino-kerk.nl. Het is geweldig fijn om elkaar ook in de 
vakantie te mogen ontmoeten onder het Woord. Wellicht gaat het er tijdens de dienst iets anders 
aan toe dan u thuis bent gewend, of ziet het kerkgebouw er iets anders uit, mist u iets in de preek of 
heeft u het misschien te warm. Besteed uw energie niet aan alle verschillen met  ’thuis’. Voor even 
mogen die verschillen wegvallen. We belijden in deze dienst dezelfde God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Dank God voor alles wat u, ook op een vakantiezondag, van Hem ontvangt. Hij is hier namelijk, 
met zijn Heilige Geest, ook vandaag in ons midden. Laten wij dan dankbaar zijn en Hem prijzen en 
ons verheugen in de ontmoetingen over de kerkmuren heen. 
 



 
Stichting Erediensten  Luino en Omgeving  
 
Stichting Erediensten Luino en Omgeving (SELO) is opgericht op 24 juni 2004. SELO draagt zorg voor 
de protestantse kerkdiensten in Luino. Dit gebeurt in samenwerking en goed overleg met de 
Protestantse Duits-Nederlandse gemeente in Caldana. Het bestuur bestaat uit: de heren H.W. van 
Dorp, J.W. Innemee, M.N. Kreijenbroek en J. Zondag. Voor vragen kunt u met ons contact opnemen 
via het emailadres: info@luino-kerk.nl.  
 
Nederlandstalige kerkdiensten zomer 2025 
 
Het bestuur is verheugd de volgende diensten weer te mogen organiseren en dankbaar voor de 
medewerking van de voorgangers. 
 

 Ochtend 9.30 uur Middag 17.00 uur 
13 juli Ds. J. Admiraal Ds. J. Admiraal 
20 juli Evangelist A. van Zetten Evangelist A. van Zetten 
27 juli Prof. dr. M.J. Kater Prof. dr. M.J. Kater 
3 augustus Prof. dr. M.J. Kater Prof. dr. M.J. Kater 
10 augustus Ds. M.C. Schreur Ds. M.C. Schreur 
17 augustus Dr. G. van Zanden Dr. G. van Zanden 
24 augustus Dr. G. van Zanden Dr. G. van Zanden 

 
De diensten worden gehouden in Teatro Sociale (cinema), Corso XXV Aprile 11B, 21016 Luino VA, 
Italië. 
 
Collecten 
De collecte is, naaste de bestrijding van de onkosten die het houden van de kerkdiensten met zich 
meebrengt, bestemd voor ondersteuning van plaatselijke protestantse gemeenten en diverse 
diaconale doelen in de regio. Op de website vindt u hiervoor alle informatie. 
U kunt uw gaven geven middels onderstaande QR-code. Helaas werkt het ING-QR-betaalverzoek 
maar 34 dagen. Dat is dus tekort voor deze kerkbode. Daarom is gekozen voor een kleine omweg. 
Scan deze QR-code en u komt op de website van SELO, waar tot 15 september 2025 steeds een 
actuele link staat naar het SELO-ING-Collecte-betaalverzoek. 

 

Voor degene die liever in contanten geven wordt er bij de uitgang nog gewoon gecollecteerd. Hier 
graag -indien mogelijk- een grotere gift namens een gezin i.p.v. veel klein geld geven. 
 
Liturgie  
Naast de psalmen in oude berijming zingen we ook liederen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’.  
We houden ons aanbevolen voor de organisten onder u; daar zijn we wel van afhankelijk. Meld u als 
u spelen wilt en kunt.  
 



 
Crèche  
Zowel ’s morgens als ’s middags is er tijdens de diensten in Luino crèche. De leiding van de crèche is 
in handen van de kerkgangers zelf. Anders gezegd: elke week hopen we dat een aantal mensen deze 
taak op zich wil nemen. Namens alle ouders bij voorbaat dank voor uw hulp. 
 

 
 
 
Gedicht 
 
Iemands Naaste, 
 
Het begint met God bovenal. 
Hemels en onhaalbaar tegelijk. 
Met die afstand voelt die opdracht ‘makkelijk’. 
 
Maar iemands naaste zijn, 
dat kost aards zweet, angst en doet misschien zelfs pijn. 
Dan gaat het om acƟe, om delen, zorgen voor, in de ogen kijken, 
de uitgestoken hand en voorbij schaamte toch te doen. 
Misschien vanzelfsprekender voor armen dan voor rijken. 
 
Maar wiens naaste ben ik dan? 
Van de zwerver op straat, of ergens in de goot? 
De asielzoeker met niet meer dan zijn eigen verhaal in zijn eigen taal?  
Of verder nog, elk volk waar ook, in oorlog en in nood? 
Maar is er dan een grens? 
Want de wereld is mij te groot. 
 
WWW maakt iedereen tot je buurman. 
Maar de hele wereld dragen, kon maar één Man. 
 
Vraag je mij dan naar het wie en hoe? 
Begin maar gewoon in het klein, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn 
en houd je ogen open en …. Doe ! 


